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KWBHeusden-Centrum 

 

 

 

Nog maar juist terug van de Kapellekesfietszoektocht en ik heb 
jullie weer heel wat nieuws te vertellen.  Ah ja, je kan deze nog tot 
7 september fietsen om in de prijzen  te vallen. 
 

Bij dit dun exemplaar vind je ook een 
dikke Lééft ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van dit - 
steeds door onze Heusdense leden 
gemaakt - maandblad.   

Dit fijne naslagwerk geeft je een mooie evolutie van de 
communicatie van onze vereniging.  Hopelijk herken je ‘wa minsen’ 
en gebeurtenissen die in het tijdschriftje passeren. 
 
Het is nog wat ongewoon, maar je zal meer en meer de nieuwe 
naam RAAK in het landschap zien verschijnen en de afkorting KWB 
zal geleidelijk verdwijnen.  Toch hebben we het steeds een mooi 
letterwoord gevonden voor de afkorting Kom Wat Beleven.  
Daarom zullen we deze slogan toch nog wat blijven gebruiken. 
 
Beginnen doen we weer met een traditionele 
samenaankoop stookolie en op 13 
september is onze Zomer-Café Manger.  

Op 27 september om 19u30 
organiseren we onze eerste IdeeCafé 
voor jongeren.  Probeer alvast 
iedereen uit je omgeving warm te 

maken om hier aan deel te nemen.  Met een drinkske, een losse 
babbel en wat ideeën die we al hebben, proberen we wat swung te 
krijgen voor deze doelgroep. 
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Op 4 oktober doen we dit nog eens opnieuw, maar dan IdeeCafé 
voor i.e.d.e.r.e.e.n . 
 
Bij deze warm uitgenodigd. 
 
Je voorzitter, Stefan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activiteiten september 

 
09/9   einde inschrijving samenaankoop stookolie 
13/9   zomer-café-manger 
20/9-22/9  wandelweekend 
27/9   IdeeCafé verjonging 
 

Wijziging kalender : fotokijkdag wandelweekend 

 
De fotokijkdag van het 
wandelweekend zal niet doorgaan 
op zaterdag 26/10 maar wel op 
zondag 27/10.   
 
Deuren van het feestzaaltje van De 
Kring gaan open om 19u00. 
 
Iedereen welkom! 
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Samenaankoop stookolie 

 
Onze 126ste samenaankoop stookolie komt eraan.   
 
Het bestelstrookje vinden jullie bij deze Leeft en bestellen kan 

- door het strookje binnen te brengen bij Tim Francis (tot 9 
september); 

- of in de brievenbus van KWB in de hal van het parochiaal 
centrum te stoppen (tot 8 september); 

- of digitaal (tot 8 september). 
 
Hou zeker de uiterlijke besteldatum in het oog!   
 
Te laat binnen = geen bestelling! 
 

Gezocht :  
verantwoordelijke samenaankoop stookolie 

 
Een paar jaar geleden heeft 
Tim Francis de 
verantwoordelijkheid voor de 
samenaankoop stookolie 
overgenomen van Romain 
Beerten. Onlangs heeft Tim 
promotie gemaakt op zijn 
werk waardoor het voor hem 
moeilijker is geworden om de stookolieleveranciers tijdens de 
kantooruren te contacteren en heeft hij gevraagd om een opvolger 
te zoeken! 
 
Wij zijn dus nu op zoek naar iemand die tweemaal per jaar de 

inschrijvingen verzamelt en prijzen vraagt bij 
enkele leveranciers.  Denk jij dat jij daar de 
geschikte persoon voor bent, neem dan eens 
contact op met Romain.  Hij heeft twintig jaar 
ervaring met die taak en kan je precies 
vertellen wat dat inhoudt. (0496 52 07 02) 



-4- 
 

Zomercafé-manger: vrijdag 13 september 

 
Op vrijdagavond niet zelf moeten koken, afwassen en opruimen is 
leuk meegenomen als dit ook kan gedaan worden door de 
bestuursleden van RAAK (KWB). 
 
Waar: ‘ t KUIPERSHOF, G. Gezellelaan, Heusden 
Wanneer:   vrijdag 13 september tussen 18u en 20u. 
 
Op het menu:  een zomerse salade met een kippenbil en een 

broodje.  
 
Deelnameprijs:  € 5 voor volwassenen en € 3 voor kinderen onder 

de 12 jaar. 
 
Inschrijven kan tot 9 september bij Marc Bijloos, Geenrijt 73, tel. 011/ 
42 46 50 of 0479 54 55 75 of stuur een mailtje naar 

marc.bijloos@telenet.be. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bierenwandeling 
 
Noteer het alvast in je agenda: 16 november zal je tijdens een 
wandeling van + 5,6 km weer kunnen proeven van heerlijke biertjes. 
De werkgroep is in volle voorbereiding en in de volgende Leeft vinden 
jullie meer info en ook een inschrijfstrookje. 
 
 
 
 

mailto:marc.bijloos@telenet.be
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Idee-café: verjonging 

 
Onlangs werd ‘KWB’ omgedoopt tot ‘RAAK’ zoals jullie wellicht al 
vernomen hebben.  Allemaal goed en wel maar wij beseffen zelf maar 
al te goed dat een nieuwe naam alleen onze toekomst niet zal 
redden.  Het is immers al jaren zo dat wij (te) weinig nieuwe jonge 
leden aantrekken.  Bovendien haken die soms ook weer af na een 
paar jaar.  
 
Daarom hebben wij besloten om het nu eens anders aan te pakken: 
we gaan dit keer niet op pad om jongere mensen om te praten om 
lid te worden.  Wij gaan eens proberen wat nieuwe activiteiten die 
jongere leden / gezinnen aantrekken, op te nemen in onze 
programmatie. 
 
Dan rijst natuurlijk de vraag: “Wat vinden die jongeren interessant 
genoeg om de stap naar Raak/KWB te zetten?”.  En wie kunnen we 
dat beter vragen dan de jongeren zelf? 
 
Daarom organiseren wij op vrijdag 27 september ’24 om 19.30 
een extra ‘idee-café verjonging’ in het feestzaaltje van De Kring.  
(Op vrijdag 4 oktober ’24 gaat het gewone ‘idee-café programmatie 
2025’ door.) 
 

KWBHeusden-Centrum 

 
 
Die dag willen wij zoveel mogelijk jonge mensen ontmoeten om te 
weten te komen wat hen kan boeien!  Dit gaat natuurlijk om onze 
jongere leden maar ook ex-leden en iedereen die zich nog jong van 
hart voelt en ook wel eens ‘samen wat wil beleven’. 
 
Bij deze Lééft vinden jullie ook een uitnodigingskaart.  Je kan die 
natuurlijk zelf gebruiken maar eigenlijk is het de bedoeling dat jullie 
allemaal eens nadenken wie in jullie omgeving (kinderen, familie, 
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buren, vrienden, ..) in aanmerking komt om eens mee te denken over 
dat soort nieuwe activiteiten. Je mag die kaart dus doorgeven en we 
kunnen jullie verzekeren dat iedereen welkom is op het ‘idee-café 
verjonging’!. 

 
 

Idee-café programmatie 2025 

 
Naar jaarlijkse traditie beginnen we in het najaar reeds volop te 
werken aan de kalender voor het volgende jaar.  
 

Graag willen wij iedereen uitnodigen om zijn of 
haar zegje te komen doen tijdens ons ‘idee-café 
programmatie 2025’ op vrijdag 4 oktober ’24 
om 19.30 in het feestzaaltje van De Kring. 
We bekijken welke ‘klassiekers’ we opnieuw 
programmeren maar vooral ook welke nieuwe 
toffe activiteiten we kunnen opnemen in ons 
programma.  Wij proberen er zeker een gezellige 
avond van te maken met een natje en een 
droogje voor de deelnemers. 

 
Dus: heb jij ideeën om onze werking nog 
toffer te maken dan verwachten wij jou 
zeker!  
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Herfstwandeling Pasar: 26 oktober 2024 
Bérismenil 

 

Zaterdag 26 oktober om 8u30 vertrekken we met de autobus weer 
op het Boudewijnplein in Heusden voor onze jaarlijkse 

herfstwandeling richting het 
centrum van de Ardennen.  We 
doen twee mooie wandelingen 
rond het dorpje Bérismenil.  De 
mensen die de 
namiddagwandeling niet zien 
zitten kunnen een bezoekje 
brengen aan het gezellige 
stadje La-Roche-en-Ardenne. 
 
 

Na de koffie in restaurant La Villa des Fleurs doen we een vlakke 
voormiddagwandeling van 4 km.  We vertrekken vanuit Bérismenil 
en halverwege kunnen we genieten van het prachtige uitzicht op La 
Plage de Maboge: het strand van Maboge aan de rivier de Ourthe.  
Na de korte voormiddagwandeling brengt de bus ons terug naar het 
restaurant voor de picknick die we daar mogen opeten mits het 
bestellen van een consumptie. 
 
Na de middagpauze is er een 
minder vlakke wandeling van 9 
km voorzien door de bossen van 
Bérismenil en de vallei van La 
Belle Meuse, waar je het harde 
labeur van enkele bevers kan 
bewonderen. 
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Diegenen die geen zin hebben in de wandeling in de namiddag, 
kunnen een bezoekje brengen aan La-Roche-en-Ardenne.  Zij rijden 

met de autobus naar La-Roche en 
krijgen een dikke 2u de tijd voor een 
vrij bezoek.  La-Roche ligt aan de 
oevers van de Ourthe en is bekend 
van zijn fort bovenop de rots en zijn 
Ardense specialiteiten: gerookte 
Ardense ham en andere fijne 
vleeswaren.  Na het stadsbezoek 
rijden deze mensen terug met de 

autobus naar Bérismenil waar we allemaal samenkomen voor de 
traditionele receptie.  
 
Na de receptie hebben we met zijn allen nog een kleine 
verplaatsing met de autobus terug naar restaurant La Villa des 
Fleurs in Nadrin voor het 3-gangen diner.  Voor het hoofdgerecht is 
er keuze uit vlees of vis: 
 
o Voorgerecht: Soep van de dag 
o Hoofdgerecht: Varkenswangetjes bereid met McChouffe bier 
o OF Vispannetje 
o Met groenten en kroketjes 
o Dessert: Frambozenbavarois  
o Dranken zijn apart CASH te betalen 

 
Opmerking: 
De wandelingen gaan grotendeels over onverharde wegen, met 
regelmatig puntige stenen, de voormiddagwandeling is half 
onverhard en half over een onverharde landweg.  Daarom raden we 
stevige wandelschoenen aan.  Een wandelstok kan handig zijn.  
Neem een picknick mee voor het middageten en voldoende drinken 
voor onderweg tijdens de wandelingen. 
 
Praktisch: 
We vertrekken met de autocar om 8u30 op het Boudewijnplein te 
Heusden-Zolder. 
Terugkeer is voorzien rond 21u30. 
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Deelnameprijs per persoon: inbegrepen transport per autocar, een 
koffie/thee/frisdrank bij aankomst, receptie aan de bus, het 
driegangen avondmaal volgens keuze, verzekering lichamelijke 
ongevallen en fooi buschauffeur. 

- € 61 voor leden van Pasar of KWB. 
- € 66 voor niet leden. 

Je kan inschrijven door het verschuldigde bedrag ten laatste op  
8 oktober 2024 te storten op het rekeningnummer van Pasar 
Heusden: BE14 7845 8006 5783 
Vermeld a.u.b. ook in de mededeling uw menukeuze voor het diner 
(Vlees of Vis) en uw GSM nummer. 
Opgelet: indien U geen keuze opgeeft dan krijgt U automatisch de 
varkenswangetjes opgediend. 
 
Uw GSM nr. wordt maar beperkte tijd door ons bijgehouden en 
dient enkel om eventueel contact op te nemen voor deze activiteit. 
Info: - Jos Willems: 0496/211992 

Koen Vandecruys 0478/662635 
www.pasar.be/heusden 
pasarheusden@gmail.com 

 
 

 
 
 

http://www.pasar.be/heusden
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Heusdens dialect 
 

Ich hem me moeder oeit hure vertèlle va vurre oorlog. Noa 
zen ter veul jong moeders dij gien borstvoeding wulle giève 
an hun jung vur honnerd-enien reeë.  Asder vur vièrtig de 
borst nie goof an oere klennen of ge ha nie genoeg mèlk daan 
hadder wat aners anne hand.  As oer jonk snachs beukde of 
aant grinse war omda ‘t honger ha daan mosder opstèn.  Ge 
most beginne be de lantièn te zukke want twar balkdonker, 
azzer ze gevonne ha mosder dij ierst oan lichte want stroem 
diè war te nie.  Daan mosder de leuvese stoof oan doeoen en 
as dij è bitteke opgewèrmd war daan kosder doa è pennenke 

be wa mèlk op zètte vur 
dij wa op te wèrme.  
Daan warder bekans een 
uur vèder vur da der oere 
klenne oant iète giève 
war. Van è gaasvuur war 
toen gien sproake.  Toen 
oos jung klèèn warre 
haan we al nen elektrikke 
flesseverwèrmer mer diè 
most vurre oorlog nog 
uitgevonne wière dink 
ich.  Asder da noa vertèld 
tege jong minse daan 
doen ze bekans of ge 

euver de middeleeuwe proat.  Ze trekke zoe oege of ge oant 
liege zet mer as ge wit da oos aarse da nog meegemaakt 
hemme daan doen ich toch men klak terveur aaf hoe ze hun 
jung toeoen moste optrekke.  
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Ik heb mijn moeder ooit horen vertellen van voor de oorlog.  Nu zijn 
er vele jonge moeders die geen borstvoeding willen geven aan hun 
kinderen voor honderd en een redenen.  Als ge voor 1940 de borst 
niet gaf aan uwe kleine of ge had niet genoeg melk dan had ge wat 
anders aan de hand.  Als uw kind ’s nachts weende of aan het 
jammeren was omdat het honger had dan moest ge opstaan.  Ge 
moest dan beginnen met de petroleumlamp te zoeken want het was 
balkdonker, als ge ze gevonden had moest ge die eerst aanlichten 
want elektriciteit was er niet.  Dan moest ge de Leuvense kachel 
aandoen en als die een beetje opgewarmd was dan kon je daar een 
pannetje met wat melk opzetten om die wat op te warmen.  Dan was 
je bijna een uur verder voor je uwe kleine aan het eten geven waart. 
Van een gasvuur was toen geen sprake.  Toen ons kinderen klein 
waren, hadden we al een elektrische flessenverwarmer maar die 
moest voor de oorlog nog uitgevonden worden denk ik.  Als ge dat 
nu vertelt tegen jonge mensen dan doen ze bijna of ge over de 
middeleeuwen praat.  Ze trekken zo ogen of ge aan het liegen zijt 
maar als ge weet dat onze ouders dat nog meegemaakt hebben dan 
doe ik daar mijn pet voor af hoe ze toen hun kinderen moesten 
grootbrengen. 
 

Citaat 
 

School is een te lange onderbreking van vakantie 
(Remco Jonckers) 

 

Je kwb-lidkaart is geld waard 
 
Maandelijks verloten we een waardebon twv € 5 die je kan gebruiken 
voor Café Manger of de barbecue.  (Inschrijven blijft 
natuurlijk nodig.) 
 
 

Winnaar deze maand: 
 

Eddy en Lisette Claes-Biesmans 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/TBZ/TBZ102/bg01p018.jpg&imgrefurl=http://www.clipartsheep.com/15-manger-images-found-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyTmtiaTVuY21Gd2FHbGpjMlpoWTNSdmNua3VZMjl0TDJOc2FYQXRZWEowTDJsdFlXZGxYMlpwYkdWekwybHRZV2RsTHpRdk5qUXlPREUwTFROZmJHRnRZaTVuYVdZfHc9MzAwfGg9MjY4fHQ9Z2lmfA/&h=370&w=311&tbnid=vQ8G1JNNkte7QM:&docid=daGyCQA38Fw2wM&ei=js_OVZTWOsjYU-WrkMgB&tbm=isch&ved=0CDQQMygxMDE4ZGoVChMIlNXc9K6qxwIVSOwUCh3lFQQZ
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Familienieuws 
 

Overlijden 
 

- Yvonne Vandepoel, (schoon)moeder van Jan en Linda Aerts-Di 
Sante 

- Henri Vrijsen, echtgenoot van Tieneke Snyers 
- Andre Schroyen, (schoon)broer van Henri en Angele Schroyen-

Ramaekers 
- Paula Bosmans, moeder van Eric Maes 
- Bertie Delva, schoonbroer van Benny en Agnes Claes-Vanzeer 
- Gaston Vanluyd, (schoon)broer van Jef en Jeanine Polders-

Vanluyd 

Geboorte 
 

- Ruby, kleindochter van Frank Vanderaerden 
- Alexander, achterkleinzoon van Irma Vandeneynde 
- Jade, achterkleindochter van Irma Vandeneynde 
- Ada, kleindochter van Herwig en Martine Hermans-Aerts, 

achterkleindochter van Jef Aerts 

Gouden Bruiloft 
 

- Jos en Paulette Willems-Huybrechts 

Nieuw lid 
 

- Willy en Anita Huybrechts-Volders 

 
 

TEKSTEN VOLGENDE RAAK (KWB)-LEEFT binnenbrengen 
uiterlijk op 19 september bij Rosita Vandebroek, 
Garenstraat 36 of mail naar 
rosita.vandebroek@telenet.be 

 
 

mailto:rosita.vandebroek@telenet.be

