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Marc Ceyssens

Een harde realiteit...

Stel, je bent kind en moet opgroeien op straat. in een miljoenen stad. Geen ouders, geen familie die zich
om je bekommeren, voor je zorgen. Je staat er als kind alleen voor! Het Centrum voor Sociale Re-
integratie Kankala probeert hulp te bieden aan tal van deze kinderen. Marc Ceyssens, voorzitter van de
vzw Vrienden van kankala zal ons boeiend vertellen over de werkzaamheden van het project.

Van deze gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om ook geschiedenis van de SIBO-bouwbroeders in
Congo haar plaats te geven. Het waren deze bouwbroeders, welke gehuisvest waren in de Kapelstraat
(het huidige opvangcentrum voor viuchtelingen “De Bark”), die het project in 1978 opstartten in Congo
en er hun laatste levenswerk van maakten.

Ben je nieuwsgierig en wil je alvast even kennismaken, dit kan:

www.vriendenvankankala.com




